- Het ‘Englandspiel’ in Holten;
geheim agenten geparachuteerd;
een droppingsvliegtuig stortte neer op de Holterberg —

Wie in het Public Record Office in Londen — de archiefinstelling waar
onder andere gegevens van de Britse strijdkrachten worden bewaard — de
Operations Record Books (ORB’s) van No. 138 Squadron van de RAF
inziet, kan daarin aantreffen dat de Squadron-Leader Davies in de nacht
van 29 op 30 juli 1942, met een vliegtuig van het type Whitley (dat het
produktienummer Z9230 droeg) was opgestegen vanaf de vliegbasis
Tempsford. S/Ldr. Davies en zes andere bemanningsleden werden
sindsdien echter vermist; niet teruggekeerd van de operatie‘Lettuce 5.
Het was bij het optekenen van deze informatie in het ORB bij de Britse
luchtmacht nog onbekend dat het betreffende toestel die nacht fataal
gestrand was in Qost-Nederland, op de Holterberg.

Dat de vermissing van dit vliegtuig een zeer opmerkelijke en tragische
zaak is geweest, kan moeilijk duidelijk worden gemaakt zonder eerst als
achtergrond een uiteenzetting te geven van één der meest aandoenlijke
spionagetragedies uit de Tweede Wereldoorlog: ‘Unternehmen Nordpol’
ofwel het ‘Englandspiel’.

Geheim agenten geparachuteerd

In de koude, maanheldere avond van 28 maart 1942, schoot een vliegtuig
met rustig ronkende motoren, als een donkere schaduw laag over de
Holtense buurtschap Neerdorp. Voor het toestel en de bemanning was het
nog slechts een kwestie van enige honderden meters voor het bereiken van
het doelgebied, na een riskante vlucht over vijandelijk gebied, die hen via
Vlieland, Stavoren, Elburg en Deventer naar hier had geleid. Het
uitvoeren van een belangrijke opdracht zou spoedig voltooid zijn, waarna
het toestel een even gevaarlijke thuisreis zou kunnen aanvaarden. Twee
donkere gestalten zaten uiterst gespannen bij het geopende bodemluik. Zij
zouden de thuisreis van het toestel niet meemaken, maar zaten klaar om
een onzekere toekomst in hun door de vijand bezette vaderland tegemoet
te springen. Met de uitroep “go”’ en een ferme tik op de schouder door de
. ‘despatcher’, verdwenen beiden achter elkaar door de opening naar
buiten. '

Terwijl het vliegtuig meteen naar veiliger hoogten steeg, zakten de mannen
aan hun parachutes naar de grond. Beiden maakten een goede landing
nabij de Koeweide en zorgden er zo snel mogelijk voor dat ze zich van hun
parachutes en overalls ontdeden en deze verborgen.
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De twee parachutisten hadden elkaar in Engeland leren kennen tijdens de
opleiding bij de Britse geheime dienst *Special Operations Executive’
(SOE), om als geheim agenten met bijzondere taken in Nederland te gaan
opereren. De Amsterdammer Gosse Ras, alias ‘Lettuce’, was 27 jaar. Voor
het uitbreken van de oorlog was hij bedrijfsieider. Bij de Duitse inval had
hij echter het zekere voor het onzekere gekozen en was op 14 mei naar
Engeland ontkomen. Ras had de opdracht een verzetsgroep te organiseren
om daarmee tot sabotagedaden te komen. Zijn marconist was de 23-jarige
Han Jordaan, alias “Trumpet’, die enigszins bekend was met deze hoek
van Nederland. Hij was een zoon van de textielindustrieel Jordaan uit
Haaksbergen, Bij het uitbreken van de oorlog zat hij in Engeland, waar hij
een textielopleiding in Manchester volgde. Na begindiging van zijn studie
had hij zich beschikbaar gesteld voor uitzending naar Nederland,
waarvoor hij kort daarop was aangenomen.

Na de landing liepen de mannen met hun zender — deze had de vorm van
een normaal reiskoffertije — in pal oostelijke richting, dwars door de
Holterberg, naar Rijssen. Ze hadden toestemming van het hoofdkwartier
om contact op te nemen met een broer van Jordaan in Rijssen. Daar
zouden ze enige tijd blijven om enigszins te wennen aan de levensomstan-
digheden in bezet gebied. Terwijl Ras zich met de zender in de Holterberg.
schuil hield, zou Jordaan het eerste contact met zijn broer maken. Om
negen uur die ochtend belde hij aan op het adres De Wakel, Burgemeester
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De mela’mg in het ORB van No. 138 Squadr on RAF betreffende de parachw
tering van de agenten Ras en Jordaan.
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De geheim agenten Gosse Ras (met bril} en Han Jordaan werden in de avond
van 28 maart 1942 boven Holten geparachuteerd.

Beiden werden enige tijd nadien gearresteerd en kwamen in Duitse gevangen-
schap om.

Knottenbeldlaan 71, en vertelde zijn verraste broer hoe de situatie lag.
Daarna vertrok hij weer om Ras en dc zender op te halen. 's Middags om
twee uur kwamen ze samen terug,

Ras bleef twee dagen in Rijssen, waarna hij naar Hilversum reisde, om
contactadressen te benaderen. Jordaan vertrok na veertien dagen om de
hem opgedragen taken te gaan voorbereiden. Enige dagen later kwam hij
terug om de zender op te halen.

Tijdens de eerste dagen van de maand april 1942, kwamen Rasen Jordaan
in contact met een drietal collega-agenten. Een van hen was de 28-jarige
priesterstudent Akkie Andringa, die in dezelfde nacht als Ras en Jordaan,
door een ander vliegtuig van No. 138 Squadron RAF was gedropt boven
het Hellendoornsebroek. Onder de codenaam ‘“Turnip® was hij samen met
de marconist Jan Molenaar, door dezelfde geheime dienst uitgezonden.
Bij deze ontmoeting vertelde Andringa het tragische verhaal, dat zijn
collega bij de landing zwaar gewond was geraakt, doordat hij tegen een
afrasteringspaaltje was gekomen. Hij was daarna niet meer bij bewustzijn
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geweest en gestorven, nadat Andringa hem de zelfmoordpil had toege-
diend. Vervolgens had hij het slachtoffer in een drinkbak voor het vee
verborgen. Andringa was door deze omstandigheden niet in staat om de
noodzakelijke verbindingen met het hoofdkwartier in Londen te onder-
houden.

De overige twee aanwezige agenten waren Bob Kloos en Henk Sebes, die
samen een koppel vormden. Ze waren in hetzelfde vliegtuig als Andringa
en Molenaar meegevliogen en zouden na dat tweetal zuidelijker worden
gedropt.

Toch hadden ze ervan afgezien om te springen, omdat het doelgebied te
dicht bewoond bleek te zijn, waarna ze met het vliegtuig waren terugge-
keerd naar de basis. Precies een week later waren ze boven de Veluwe
alsnog gesprongen. Bij het neerkomen was hun zender echter beschadigd,
zodat ook zij geen verbinding met het hoofdkwartier hadden.

De zender van Jordaan was zo voorlopig de enige bruikbare lijn en zou
daarom alle zendverkeer verzorgen. Jordaan moest voor allen bereikbaar
blijven en gaf de anderen zijn adres.

Vanuit Scheveningen leidde de Major Hermann J. Giskes de hem
toevertrouwde dienst ‘Abwehr III F°. Deze dienst had in het kader van het
contraspionagewerk, de taak om vijandelijke inlichtingendiensten binnen
te dringen en de vijand te misleiden door hen valse en juiste berichten toe
te spelen. Er bestond hierbij een samenwerking met de dienst ‘Referat E
der Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst onder de leiding van S5-
Sturmbannfithrer Joseph Schreieder, welke — in tegenstelling tot

de Abwehr in Nederland — de bevoegdheid had tot het uitvoeren van
arrestaties, onderzoekingen, ondervragingen en inbeslagname. Vaak leek
de onderlinge verhouding tussen de beide diensten echter meer op een
concurrentiesiag.

In deze periode kreeg Giskes van de Feldgendarmerie een bericht door,
dat er in de gemeente Hellendoorn een dode parachutist was aangetroffen,
die in een betonnen drinkbak lag. Hij vertoonde zware hoofdwonden en
was blijkbaar bij de landing verongelukt. Dat het niet zomaar een
bemanningslid van een vijandelijk vliegtuig was, bleek duidelijk door zijn
camouflageoverall en zijn groene parachute. Bovendien droeg hij een
nagemaakt Nederlands persoonsbewijs bij zich, dat op naam gesteld was
van ene Jan Martens. Ook waren er sporen aangetroffen waaruit viel af te
leiden dat er nog een tweede parachutist zou zijn geland, die ontkomen
was. Het bericht was een grote tegenvaller voor Giskes, die begin maart
1942 kans had gezien om een Nederlandse geheim agent te arresteren,
nadat deze met zijn zender was uitgepeild. Eveneens had Giskes daarbij de
zender met de codebescheiden in handen gekregen en zelfs was de agent na
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enig aandringen voor hem gaan werken met door Giskes opgegeven
berichten. De successen waren onverwacht groot geweest, want inmiddels
hadden ze enkele wapendroppings ontvangen, die na een aankondiging
door Britse vliegtuigen waren uitgevoerd. Daarbij was eveneens een
geheim agent aan zijn parachute neergekomen, die zo rechtstreeks in
handen van de Abwehr was gevallen.

De melding van de verongelukte parachutist hield in dat er ook verdere
activiteiten door de Britse geheime diensten werden uitgevoerd, buiten de
door de Abwehr gemanipuleerde zendverbinding om. Zou het door hen
met zorg en trots gevoerde Unternehmen Nordpol nu al ten einde zijn? Het
leek er wel op. De tweede parachutist, die aldus de Feldgendarmerie in de |
directe omgeving geland zou zijn, was een groot gevaar voor Giskes’
plannen en bedoelingen. Alles moest in het werk worden gesteld om de
betreffende agent zo snel mogelijk in handen te krijgen, in de hoop dater
nog iets te redden zou zijn.

Het was niet te danken aan de — overigens onbetwistbare — tact en
handigheid van de mensen van de Duitse contraspionage, maar louter
geluk, dat hen de op vrije voeten zijnde agent in handen viel. Door een
opdracht van het hoofdkwartier in Londen, die inhield dat de agenten van
de door de Duitsers gemanipuleerde zender contact dienden op te nemen
met een bepaald adres in Haarlem, kon op dat adres Akkie Andringa
gearresteerd worden, Hij werd verhoord en het werd overduidelijk dat er
nog meerdere agenten op vrije voeten waren.

Onder begeleiding van een gewapende provocateur werd Andringa op |
mei 1942 gedwongen om zich naar hotel Terminus in Utrecht te begeven,
waar de agenten die dag een ontmoeting zouden hebben. De agenten Ras
en Kloos werden daar toen gearresteerd. Jordaan en Sebes wisten
ternauwernood te ontkomen.

Door een telefoonnummer in het notitieboekje van één der gearresteerde
agenten, kwam men Jordaan toch op het spoor. Toen de beruchte
provocateur Antoon van der Waalserop af werd gestuurd, werd hij enkele
dagen later gearresteerd in Rotterdam. Op zijn kostadres in Hilversum
werden zijn zender, codebescheiden en enkele gecodeerde berichten in
besiag genomen.

Op 5 mei 1942 werd met deze zender, waarmee de agenten Ras en Jordaan
zo’n vijf weken eerder bij de Koeweide in Holten waren gedropt, een
tweede zendverbinding met Engeland tot stand gebracht in het England-
spiel. Deze lijn werd onderhouden met in Nederland een Duitse marconist
achter de seinsleutel, die zich als plaatsvervanger van Jordaan voorstelde,
maar niet op de hoogte was van een vooraf overeengekomen ‘security-
check’. Engeland meldde accoord te gaan met de nieuwe marconist maar
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voegde het verzoek toe, of Jordaan de marconist maar even wilde
uitleggen hoe de ‘security-check’ werkte. Een werkelijk ongelooflijke
blunder van de zijde van het hoofdkwartier; in strijd met alle veiligheids-
beginselen voor een geheime dienst. Jordaan knapte af en gaf versiagen
zijn ‘check’ vrij.

Niet veel later werd over deze nieuw in gebruik genomen lijn een melding
doorgegeven dat een nieuw afwerpterrein was gevonden, vier kilometer
ten noorden van Holten. Londen had blijkbaar nog niets van de infiltratie
bemerkt, want al gauw werd ook hiermee ingestemd. Omstreeks 20 mei
1942 vingen de Duitsers er de eerste dropping op. {Om welk terrein het
hierbij exact ging, valt niet meer vast te stellen.)

In de volgende weken werden op verschillende plaatsen in Nederland
droppings in ontvangst genomen. Behalve materieel kregen de Duitsers
ook meer agenten in handen en met de nieuw ontvangen zenders werden
extra verbindingslijnen met Engeland geopend.

Op 15 juni 1942 werd er over de lijn “Trumpet’ ook weer de komst van twee
agenten aangekondigd. In de nacht van 22 op 23 juni 1942 werd onder het

Giskes (links) met één van zijn officieren op zoek naar geschikte afwerp-
terreinen. Deze opname, die uit het familiebezit van Giskes komt, is zeer wel
mogelijk in de omgeving van Holten gemaakst.
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commando van Flying-Officer Russell, de parachutering uitgevoerd met
de codenaam ‘Lettuce 3/Spinach/Parsnip’. Via Callantsoog en Harder-
wijk vloog de piloot van de Whitley 9287 naar het doelgebied dat bij
Holten gesitueerd was®. Bij het waarnemen van de lichten van het
ontvangstcomité werd er op het doel ingevlogen en de ‘passagiers’ werden
gedropt vanaf een hoogte van 650 voet (ca. 200 meter), terwijl men de
containers aan boord hield. De lichten op de grond doofden, maar toen ze
weer ontstoken werden, liet men ook de containers volgen. De Whitley
vloog daarop langs dezelfde route retour naar de basis.

Het waren bij deze operatie de Nederlanders Jo Buizer, alias ‘Spinach’, 23
jaar, en Jan van Rietschoten, alias ‘Parsnip’, 20 jaar, die geheime
opdrachten in hun vaderland zouden gaan uitvoeren. Op de grond werden
ze door zogenaamde illegalen verwelkomd, uitgehoord en al spoedig
daarna gearresteerd. Beiden werden naar het Brabantse Haaren overge-
bracht, waar ze in het als gevangenis ingerichte seminarium werden
ingesloten. Ook hin zender werd door de Abwehr ‘teruggespeeld’. Het
was de vijfde lijn van het totaal van achttien, waarover de Duitsers tijdens
de eindperiode van het Englandspiel beschikten.

Van Rietschoten, die student aan de TH te Delft was totdat hij naar
Engeland was ontkomen, wist later tijdens zijn gevangenschap in Haaren
met twee andere agenten te ontsnappen. Het was hem gelukt om meteen in
zijn revers verborgen ijzerzaagje — dat bij fouillering over het hoofd was
gezien — een opening in het plafond van de cel te maken en daarna te
ontkomen. Alle drie werden later echter weer gearresteerd. Van Riet-
schoten en één van zijn collega’s, doordat ze bij hun poging weer naar
Engeland te komen, (om daar de geheime dienst van de infiltratie op de
hoogte te stellen) in contact kwamen met de provocateur ‘King Kong’
Lindemans. De Duitse Abwehr-officier Giskes, die ervan op de hoogte
werd gesteld, had er niet veel bezwaar tegen om ze te laten begaan; alleen al
om daarmee de $8-Sturmbannfiihrer Schreieder een hak te zetten, onder
wiens verantwoordelijkheid de agenten namelijk gevangen hadden ge-
zeten, Het hele Englandspiel leek op dat moment toch een verloren zaak te
zijn. Toen het Giskes echter duidelijk werd dat de beide agenten een grote
hoeveelheid spionagemateriaal mee zouden nemen naar Engeland, moest
hij wel laten ingrijpen. Begin mei 1944 werden de twee ontsnapte agenten
gearresteerd toen ze op weg waren met de trein van Rotterdam naar
Roosendaal. Beiden werden weer in Haaren ingesloten. Op 10 juni
daaraanvolgend werden ze door de SD doodgeschoten.

* Alhoewel Giskes in dit verband Holten noemt, doen de ORB-gegevens toch vermoeden
dat de parachutering boven de Veluwe werd vitgevoerd.
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Terwijl de overige gevangen genomen agenten in Haaren waren inge-
sloten, zat Jordaan met de marconist Lauwers in één cel van de gevangenis
te Scheveningen. Lauwers was de eerste agent die voorgaf door de
Duitsers te zijn overgehaald om voor hen te gaan werken. Hij werd nog
steeds voor dit zendwerk ingezet en Jordaan was hem zelfs af en toe bij dit
zendwerk behulpzaam. Dat de agenten tijdens hun gevangenschap voor
de Duitsers uitzonden, was geheel overeenkomstig de gegeven instructies
van het hoofdkwartier. Op deze wijze kon namelijk duidelijk gemaakt
worden dat ze zich in gevangenschap bevonden. In geval van gedwongen
uitzendingen moesten namelijk afgesproken foutjes (‘security-check’)
achterwege gelaten worden, terwijl die bepaalde foutjes normaal gespro-
ken wel in het zendverkeer aangebracht moesten worden, Toch begonnen
de agenten na verloop van tijd te twijfelen of Engeland de waarschuwing
wel begrepen had, want steeds meer droppings werden uitgevoerd. Ze
hielden er echter rekening mee dat Loonden nu een spelletje met de Duitsers
speelde, Toch werkten Lauwers en Jordaan gezamenlijk meer opvallende
waarschuwingen uit, die ze in de berichten verwerkten. De Duitsers
kregen hierop echter argwaan en beide agenten werden half november
1942 eveneens naar Haaren overgebracht, terwijl Duitse marconisten hun
zendwerk overnamen. Lauwers en Jordaan konden nog slechts wachten
op de dingen die komen gingen.

Tot eind mei 1943 ging het droppen van agenten onafgebroken door,
waarna er tot oktober 1943 nog geregeld wapens werden afgeworpen.
Door een paar ontsnapte agenten die Engeland wisten te bereiken, werd
het hoofdkwartier in Londen op de hoogte gesteld van de situatie, Men
stond echier wantrouwend tegenover het tweetal en uit veiligheidsover-
wegingen werden ze vastgezet.

Gedurende bijna twee jaar had de Duitse contraspionage de geallieerden
van valse informatie voorzien en was erin geslaagd om een geheel onwaar
beeld te geven van de betekenis van de Nederlandse illegaliteit.

In totaal werden 94 droppings uitgevoerd, die rechtstreeks in handen van
de Duitsers vielen. Meer dan 60 geheim agenten werden gearresteerd,
evenals honderden illegale werkers. Ook waren er enorme hoeveelheden
wapens, munitie en ander materiaal door de Duitsers buitgemaakt, terwiji
er eveneens verscheidene vliegtuigen met bemanning roemloos ten onder
gingen, doordat ze na het uitvoeren van de aangekondigde dropping
werden neergeschoten.

Na de oorlog werd duidelijk dat slechts enkele agenten hun gevangen-
schap overleefd hadden. Van Rietschoten was — het werd al eerder
beschreven — in juni 1944 in Haaren doodgeschoten, terwijl Andringa,
Buizer en Ras met vele anderen begin september 1944 in het concentratie-
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kamp Mauthausen lafhartig vermoord werden. Jordaan bezweek zeer
kort voor de bevrijding van hetzelfde kamp, door ziekte en uitputting.
Wie meer over hun noodlottige belevenissen en de achtergronden daarvan
wil lezen, kan het boek Englandspiel, door de journalist Jelte Rep worden
aangeraden.

Een opmerkelijk verhaal en een opmerkelijke vondst

In 1979 kwamen we in gesprek met de toen 73-jarige Holtenaar G.
Brinkman ‘Stegeman’, Haalmansweg 4, die zich herinnerde hoe hij op een
voorjaarsdag tijdens één der eerste oorlogsjaren vreemde sporen aantrof
achter zijn woning, in het land waarop de eerste rogge ontkiemde. De heer
Brinkman vertelde:

“Het waren vreemde sporen. Ik kon ze niet anders verklaren dan dat daar
iemand aan een parachute moest zijn neergekomen. Duidelijk was te zien dat
de wind hem een stuk over het land had meegesleurd, zo ongeveer in
westelijke richting, de kanr uit van de begroeide stuifbult achter onze
boerderij. Ook zag ik een duidelijk loopspoor, wat dezelfde kant uitging en
wat ik toen gevolgd heb. Het ging naar die schuifbult en waarschijnlijk kan ik
die plaats nog wel precies aanwijzen. Ik zag dat daar fris gekrabd was in de
grond, maar heb er niets op uitgedaan, omdat het op buurman Ulfman zijn
grond zat. Ik denk dat daar de parachute begraven is, best mogelijk dat dieer
nu nog zit. Nee, een viiegtuig hebben we die nacht niet gehoord, Ik herinner
me dat het in diezelfde tijd was dat ze ergens in Hellendoorn een lijk in een
drinkbak in een weide hebben gevonden, maar of het daarmee iets te maken
had weet ik naruurlijk niet. Dat zich hier vreemde dingen hebben afgespeeld
leek me wel duidelijkc en ik had het idee dat het beter zou zijn om de sporen
weg zou maken. Ik dacht nog: dan héj niks te kiek'n en niks te proaten, ik goa
d'r met de égge dver hén. Ik heb toen het hele roggeland licht doorgeégd.
Zoiets viel niet op want dat deden er wel meer in het voorjaar, om de grond
wat losser te maken als het in de winter door de nattigheid een beetje was
dichtgeslagen.

Later hoorde ik van vrouw Struik, die hier achter woonde, dat ze op een
morgen bij het licht worden iemand had zien lopen. Het was haar opgevallen
dar hij eigenaardig gekleed was; zeker geen boerenkerel. Ja, bij Struik waren
ze altijd nogal vroeg op. Hij had daar gelopen waar nu Gert Paalman woont,
en was daar de weide uitgekomen. Het moet allemaal in diezelfde dagen
geweest zijn,

't Kan wel dat het al een jaar later was, dat ik bezig was om takkebossen uil
diezelfde stuifbult achter onze boerderij te halen. Die waren daar neergelegd
in stapels van vijf, wat we een ‘worp riezebusse’ noemen. Bij dat werk vond ik
onder in één van die ‘worpe’ een paar bruine vingerhandschoenen. Ze waren
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van dat dunne zeemleer en zo klein dat ik er zelf niet in kon met de hand. Ook
vond ik toen een groenachtige overall. De naden waren al wel verrot. Er zaten
ritssluitingen in en van dat sponsspul. Ook lagen er losse stukken spons-
rubber bij en verder nog een blank, blikken busje met een dop. Daarin zat nog
verbandspul, maar niet zo veel; trouwens, het was ook niet goed meer.’t Lag
allemaal goed verborgen. Niemand zou het vinden zonder dat je de stapel
takken lostrok.

Tk heb me er niet zo veel mee bemoeid want we hadden ons werk ook. Kijk,
dan ga je niet alles zo afzoeken. We hebben hier nooit Duitsers gehad om te
kijken op het land of zo. Later heb ik ook nooit gezien dat hier weer gedropt
zou zijn.”

Nieuwsgierig waar de heer Brinkman de graafsporen destijds had
opgemerkt, gingen we enige tijd later met een metaaldetector op zoek, op
de door hem aangewezen plaats op de stuifzandheuvel. Het duurde niet
lang of er kwam een metalen gesp tussen de bladeren tevoorschijn en
weldra konden na enig graafwerk de resten van een parachute worden

Op de akker achier zijn boerderij trof de heer G. Brinkman vreemde sporen
aan die niet anders veroorzaakt leken te kunnen zijn dan door een aldaar
neergekomen parachutist. In de stuifzandheuvel op de achtergrond werden
een parachute, een overall en andere zaken verstopt.
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S o ek

In de zomer van 1979 werden op aanwijzing van de heer G. Brinkman de
resten van een parachute opgegraven die zo goed als zeker heeft toebehoord
aan het agentenkoppel Ras/Jordaan, dat in de nacht van 28 op 29 maart 1942
boven de Koeweide geparachuteerd werd.

vrijgemaakt uit de rulle zandbodem. Opvallend was, dat het parachute-
doek groen was, evenals de gespen en de lijnen. Dit was in tegenstelling tot
de typen parachutes die bij geallieerde vliegers in gebruik waren, want die
waren doorgaans van witte zijde. Vreemd genoeg ontbraken de riemen
van het parachutetuig vrijwel geheel. Het was een parachute van het type
Irving.

Ons was bekend dat H.J. Giskes in zijn (na de oorlog verschenen) boek
Abwehr ITI F vermeldde, dat bij Holten verschillende parachuteringen van
geheim agenten waren uitgevoerd. Het zou daarbij gaan om de agenten-
koppels Andringa/Molenaar, Ras/Jordaan en Van Rietschoten/Buizer.
Het laatste paar was daarbij rechtstreeks in Duitse handen gevallen en
zoals ons bij navraag duidelijk was geworden, waren Andringa en
Molenaar in het Hellendoornsebroek neergekomen, waarbij Molenaar
was verongeluki. Er bestond dus een mogelijkheid dat het om een
parachute van de agenten Ras of Jordaan ging; des te aannemelijker werd
dit toen bij nader onderzoek bleek dat het laatstgenoemde agentenkoppel
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in dezelfde nacht was gedropt als de agenten Andringa en Molenaar in het
Hellendoornsebroek*. Deze informatie sloot daarmee dus nauw aan op
het verhaal van de heer Brinkman.

Zo goed als zéker werd deze veronderstelling, toen bij contact met naaste
familieleden van de geheim agent Jordaan verteld werd, dat de beide
agenten inderdaad bij Holten waren gesprongen en wel in het gebied dat..,
de Koeweide heette! Het was exact die omgeving, waar de parachute werd
gevonden en welke benaming op topografische kaarten wordt aange-
geven.

Zo goed als zeker is, dat er in diezelfde omgeving nog een overall en een
parachute verborgen liggen. Zeer aannemelijk lijkt, dat de vondst vaneen
zak, die aldus een rapport van de Holtense LBD op 9 oktober 1942 bijeen
jachtpartij in Espelo werd gevonden, hiermee alles te maken heeft., De
inhoud van de zak bestond uit een paar vliegerhandschoenen, 7 stukken
sponsrubber en een blikken busje inhoudende een cellofaanpapiertje met
daarin vier kleine blauwe tabletjes. Het werd per post naar het Wehr-
machtkommandantur te Arnhem gezonden. Zullen de overige zaken nog
ooit tevoorschijn komen?

Whitley neergestort op de Holterberg

Zoals uit het voorgaande duidelijk is geworden, blijken zich verschillende
malen activiteiten met betrekking tot geheim agenten te hebben afge-
speeld in de omgeving van Holten,

Behalve de vluchten waarbij agenten boven het doelgebied geparachu-
teerd werden, zijn er eveneens bevoorradingsvluchten uitgevoerd, waar-
mee de agenten materiaal in handen moest worden gesteld.

Een dergelijke missie zou in de nacht van 29 op 30 juli 1942 worden
gevlogen door de Whitley 29230, waarbij de code-aanduiding ‘Lettuce 5’
gold. Het was zo de vijfde dropping voor ‘Lettuce’: de codenaam van de
geheim agent Ras, die precies vier maand eerder bij Holten was gedropt,
samen met zijn marconist Jordaan. De bevoorradingsdropping was
aangekondigd, maar ook in dit geval was het de Duitse contrasptonage die
het bericht ontving!!

Het No. 138 Squadron RAF was gestationeerd op de afgelegen vliegbasis
Tempsford, in het Engelse graafschap Bedfordshire, De vliegtuigen
waarover de eenheid beschikte, waren voornamelijk van het type Halifax
en Whitley, Alhoewel deze machines uiterlijk nauwelijks te onderscheiden

* De datum van parachutering, zoals door Giskes vermeld, kwam daarmee dus nict
overeen; hierover elders in dit hoofdstuk meer.
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De dag volgend op het neerstorten van de Whitley werd in het Operations
Record Book van No. 138 Squadron RAF de melding gemaakt dat het toestel
vermist werd.

waren van de overige exemplaren van het overeenkomstige type, die
voor bombardementsdoeleinden aan Bomber Command waren toege-
deeld, werden de toestellen van No. 138 Squadron voor uitzonderlijke
opdrachten ingezet. Het was een zogeheten ‘Special Duty’-eenheid en de
bemanning was absolute zwijgplicht opgelegd over de operaties. Het was
zaak dat ze hun taken in het diepste stilzwijgen en met de grootste
geheimhouding ten uitvoer brachten.

In de avond van 29 juli 1942 stond de Whitley Z9230 op de basis gereed
om de komende nacht te worden ingezet. Het toestel zou bemand worden
door de piloot S/Ldr. Davies en zijn ‘crew’. Ondanks de risico’s had de
bemanning best zin om er die nacht tegenaan te gaan en nu hun opdracht
met betere resultaten uit te voeren dan tijdens de voorgaande vlucht, toen
ze met hetzelfde toestel een missie op Denemarken hadden uitgevoerd,
maar daarvan waren teruggekeerd zonder succes te hebben gehad. Reeds
eerder hadden ze een serie van 26 operaties gevlogen, gevolgd door een
rustperiode. Van de tweede serie vluchten zaten er inmiddels 23 op. Nog
enkele operaties en daarna kon men weer op een verlofperiode rekenen,
waar alien erg aan toe waren want de spanningen waren erg afmattend, De
boordschutter Sgt. Geoffrey Wood vloog deze nacht als nieuweling mee.
Hij was juist van de opleiding gekomen en kende de overige bemannings-
leden dus nauwelijks.
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Indenacht van 29 op 30 juli 1942 eiste het beruchte Englandspiel opnieuw een
aantal slachroffers. Op de viieghasis Tempsford poseert de Britse bemanning
voor de Whitley V (2923() van No. 138 Squadron RAF, kort voordat ze op
de Holterberg haar einde vond. Staande v.L.n.r.: S/Ldr. W.T. Davies, DFC
(piloot, 23 jaar, uit Chester); F/Sgt. L.S. Franklin (waarnemer, 28 jaar, uit
Southend on Sea); Sgt. E.H. Kerry (telegrafist/schuiter, 21 jaar, uit Filkins/
Oxfordshire); (waarschijnlijk) F/Sgt. T.M. Gray (telegrafist/schutter, 24
faar); Sgi. P.T. Wright (telegrafist/schutter, 22 jaar, uit Ovington/Nor-
folk); (waarschijnlijk) A/Sgt. D.F. Staton (1elegrafist/schuiter, 23 jaar). De
overige militairen behoren tot het grondpersoneel op de basis.

Na het gebruikelijke ritueel van ‘briefing’ en het ophalen van de
uitrustingsstukken, bezetten de bemanningsleden die avond hun posities
in het toestel. Toen de viuchtleiding van Tempsford het teken daartoe gaf,
deed de ervaren piloot het toestel van de Engelse bodem verheffen, en
vloog het door de Duitsers bezette vasteland tegemoet. De operatie
‘Lettuce 5' had haar aanvang genomen.

Over het verloop van de vlucht is helaas nauwelijks meer met zekerheid
bekend dan dat zowel het toestel als haar gehele bemanning tijdens deze
nacht hun noodlottig einde vonden...
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Het was die nacht kort voor één uur, toen de machine neerstortte op het
zuidelijke deel van de Holterberg, in de buurt van het Koikje. Op vrijwel
hetzelfde moment gaf in het dorp de sirene van de zuivelfabriek De
Vrijheid het sein van luchtalarm. Sommige Holtenaren waren toen reeds
uit hun nachtrust opgeschrokken door het lawaai van jankende motoren.
Zoiets had men nog niet eerder meegemaakt. Luguber werd een deel van
de Holterberg verlicht door de flikkerende vlammen van het brandende
wrak, terwijl in de verte voortdurend ontploffingen hoorbaar waren. De
LBD zond ogenblikkelijk twee motorordonnansen uit, later gevolgd door
brandweer en ordedienst. Nadat deze zeer spoedig ter plekke waren,
werd de omgeving afgezet. De brandweer poogde de vuurzee te naderen,
maar vanwege de voortdurende ontploffingen en wegslingerende bran-
dende delen, bleek blussen niet mogelijk. Men kon er alleen maar op
toezien dat er geen bos- of heidebrand ontstond. Korte tijd later verscheen
er een Duitse onderofficier, terwijl even daarna enige Duitse officieren
verschenen. Ze namen het commando ter plaatse van de LBD over. De
inmiddels gearriveerde marechaussee uit Rijssen zorgde samen met de
Holtense LBD voor de bewaking. In de loop van de nacht werd het vuur
minder.

De 20-jarige Sgt. G.B. Wood die op
z’'n eerste operationele viucht
sneuvelde.
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Eén van de ordonnansen van de LBD die onmiddellijk op het neerge-
komen vliegtuig afgingen, was de heer J. Aanstoot. Samen met zijn
buurman Jan Kevelam had hij die nacht dienst bij de LBD. De heer
Aanstoot vertelde:

“Onmiddellijk nadat we gezien hadden dat er een viiegiuig was neergestort,
gingen we met ons beiden op de motor naar de plaatsvan het onheil. Doordat
we goed bekend waren met de zandwegen op de Holterberg, en ons konden
oriénteren op de duidelijk hoorbare knallen en de lichtgloed die tegen de fucht
weerkaaiste, waren we er al snel. Tach bleken we niet de eersten te zifn, want
uit het bos kwamen juist een stuk of zes, zeven, acht Duitsers tevoorschijn, die
ons duidelijk maakten dat we uit de buurt moesten blijven.

Nog een tijdje hebben we toen op grotere afstand naar het brandende wrak
staan kijken. Wel zorgden we ervoor dat we enigszinsin dekking bleven, want
steeds waren er explosies, waarbif er stukken van het viiegtuig in het rond
knetterden, Aan de zuidzijde van het wrak zagen we een kolossaal wiel van
het viiegtuig liggen. Niet ver daar vandaan lag een voorwerp op de grond, dat
de grootte had van een grote radiocondensator, zo'n 15 cm lang. Ik pakte het
op en stopte het achter mijn jas, om het later eens nauwkeurig te bekijken als
er geen Duitsers in de buurt waren. Niet lang daarna zijn we weer met de
motor teruggekeerd. Nee, dode viiegers hebben we toen niet gezien.

Later heb ik het gevonden ding eens nauwkeurig bekeken. Er zal een
papiertje met een Engelse tekst aan verbonden, wat zoiets als een gebrutks-
aanwijzing bleek te zijn. Ik denk dat het al na de oorlog was, dat ik het eens
heb laten vertalen. Het werd toen duidelijk dat het om sabotagemateriaal
ging, want er stond ook een schemaatje bij, hoe het aan een spoorrail
bevestigd moest worden. Blifkbaar was het een gevaarlijk ding, wat ik maar
niet bewaard heb,

Later hoorde ik dat de Duitsers, die al bij het viiegtuigwrak waren toen wij er
aankwamen, verzetsmensen uit Nijverdal zouden zijn geweest. Wat er van
waar is, weel ik niet. Ze moeten wel erg snel ter plaaise zijn geweest. Dat ze
er met een auto waren is mij niet bekend.”

De volgende dag werd burgemeester Van der Borch van Verwolde, op de
plaats van het onheil ontboden. Op een heideveldje in de directe omgeving
van de crashplaats landde een vliegtuigje van het type Fieseler-Storch,
waar enkele Duitse officieren uitstapten, die het vliegtuigwrak inspecteer-
den. Daar werd de burgemeester medegedeeld, dat de zes inzittenden van
het toestel om het leven waren gekomen en dat de gemeente voor de
begrafenis moest zorgdragen.

Die dag trokken er vele nieuwsgierigen naar de Holterberg. Eén van hen
was de heer E. Koopman Azn. Hij herinnert zich dat één van de Duitse

192




Holtense jongens vonden op de

plaats waar het toestel was neerge-
komen dit embleem van het hoofd-
deksel van een der bemanningsleden.

wachtposten een vreemd wapen in zijn handen had. Toen Koopman dicht
bij hem stond, hield de Duitser het wapen omhoog en zei: “"Guck mal,
made in USA"”. Het stond inderdaad in het wapenstaal geslagen.

Ook lagen er pamfletten bij het vliegtuigwrak: een Nederlandse uitgave
van de Knickerbocker Weekly en verder postduiven, waar de Duitsers de
poten vanaf gesneden hadden*. Een enkeling van de Holtenaren wist
hieruit te concluderen dat het niet om een normale bommenwerper ging en
al snel ging in Holten het verhaal de ronde dat het neergestorte vliegtuig
een ‘spionage-toestel’ zou zijn geweest. Over de achtergronden was verder
helemaal niets bekend,

* Uit een rapport van de LBD van vrijdag 24 juli 1942 blijkt, dat er in de voorgaande nacht
in de buurtschap Espelo een aantal parachutes was afgeworpen met daaraan een karton-
nen koker, waarin een levende postduif. Aan de kokers bevond zich eenenveloppeeneen
zakje voer.

Door veldwachter Bruins werden vier van dergelijke parachutes met koker en duif in be-
slag genomen, Later werd nog een vijfde exemplaar binnengebracht en eveneens nog een
parachute zonder koker en duif,

Aldus de heer J. Haverslag ‘Jan van de Meure’ in 1982 — destijds eveneens in Espelo
woonachtig — werd op het bouwland nabij de boerderij, eenzelfde combinatie parachute/
koker/duif aangetroffen, Zonder melding te hebben pemaakt van de vondst, werd de duif
gevoerd en losgelaten, met aan een poot het verzoek of er over de radio melding van
ontvangst gedaan kon worden door het getal 444 om te roepen. Een dergelijk antwoord
heeft hij echter nooit gehoord.

De in beslag genomen parachutes, kokers en duiven werden afgehaald door ene Leutnant
Ohm van de Feldgendarmerie te Arnhem,

Omtrent de betekenis van de vondst is verder niets bekend. Wel is het opmerkelijk dat het
hierbij om dezelfde periode en hetzelfde gebied gaat als het zich voordoen van de activi-
teiten die verband hielden met de geheim agenten van het Englandspiel.
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Diezelfde dag fietsten de jongetjes Jan Tuitert, Paul Miiller en Jan
Mossink over de Holterenk in de richting van het Kolkje. Ook zij wilden
wel eens bekijken wat er gebeurd was. Toen ze dicht bij het huis De
Bosrand waren, bleven ze plots verschrikt staan. Voor hen lageen man op
de grond. Hij droeg een blauw uniform en lag verkrampt op de rug met
zijn gezicht recht naar boven. Hij verbeet zich op plukken gras; een
knippering met zijn ogen verried dat hij nog leefde. Als de weerlicht
fietsten de jongetjes terug naar het dorp, waar H.J. Holterman, het hoofd
van de LBD gewaarschuwd werd. De zwaar gewonde vlieger werd met
paard en wagen opgehaald maar overleed al spoedig daarna.

Op zaterdagmiddag 1 augustus 1942, vond onder grote belangstelling de
begrafenis van de zeven omgekomen vliegers plaats. Naast burgemeester
Van der Borch van Verwolde, gemeentesecretaris A.J. Goldstein, domi-
nee J.W. Dragt en het hoofd van de LBD, H.J. Holterman, was er een
delegatie van de Duitse Wehrmacht aanwezig. Vanuit het lijkwagenhuisje
werden de kisten door Holtense dragers één voor één naar de gedolven
graven gedragen. Onder eerbewijzen van de Duitse militairen werden de
kisten in de graven neergelaten, waarna elk graf met cen krans van de
Wehrmacht werd bedekt. Een Duits officier trad daarop naar voren om de
doden de laatste eer te bewijzen, waarna een vuurpeloton drie salvo’s
boven de open graven loste,

Van Nederlandse zijde sprak de burgemeester enige woorden van
deelneming, terwijl dominee Dragt uit Openbaringen 7, de verzen 9 - 17
las, waarin onder andere de zinsnede voorkomt: Wie zijn dezen, die gekleed .
zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?

De plechtigheid werd afgesloten met het bidden van het Onze Vader.
Bij de graven werd een groot zwart kruis geplaatst met het opschrift dat
aldaar zeven Engelse vliegers rustten. Op ieder van de zeven graven kwam
een kleiner houten kruis te staan met op twee daarvan respectievelijk de
namen Trevor Morgan Grayen E.H, Kerry. De vijf overige kruisen droegen
als opschrift: Flieger unbekannt.

De plaatselijke bevolking liet zich niet onbetuigd om haar blijk van
genegenheid voor de gevallen vliegers te tonen. Na de plechtigheid werden
de graven volledig overdekt met een enorme bloemenpracht, zichtbaar tot
irritatic van de aanwezige Duitsers. Nadien is het ook niet meer
voorgekomen dat er in Holten burgers bij een dergelijke teraardebestelling
aanwezig mochten zijn.

Rapporten van de LBD geven aan dat volgens opgave van Oberfeldwebel
Wassertradt, aanvankelijk slechts twee lijken konden worden geidentifi-
ceerd, Ten aanzien van de andere vijf doden werd later door ene Gefreiter
Dohm het volgende aangevuld: 3. Wright; 4. F/O Holloway; 5. Wogns; 6.
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Wood nr, 1215744, 7. nog onbekend. (Kort nadien werd hiervoor de naam
Blatherwick opgegeven.)

De vlieger die op ruime afstand van de crashplaats werd gevonden, is zeer
waarschijnlijk Sgt. E.H. Kerry geweest. We kwamen tot deze conclusie,
toen de heer J. Mossink de foto van de bemanning werd getoond. Bijna
onmiddellijk meende hij in Kerry de ‘‘kleine donkerharige figuur’” te
herkennen, welke hij destijds samen met zijn vriendjes op de weg had zien
liggen. Dat Sgt. Kerry één der eersten was die geidentificeerd werd, lijkt
in dit verband zeer aannemelijk.

Hoe deze vlieger terecht kwam op deze plaats, die hemelsbreed op twee
kilometer afstand ligt vanaf de plaats waar het vliegtuig neerkwam, blijft
een vraag: uit het vliegtuig geslingerd; gesprongen zonder zijn parachute te
kunnen openen of vanuit het wrak hierheen gekropen???

Terwijl een week na het neerkomen van het vliegtuig in Holten, nog steeds
over het gebeuren werd nagepraat, verscheen er in de Engelse krant
Cheshire Observer van 8 augustus 1942, het bericht dat Squadron-Leader
W.T. Davies vermist werd.,

Ook op verschillende andere plaatsen in Groot-Brittannié werd ver-
twijfeld gewacht op verderé berichten omtrent de vermissing van een
familielid of vriend die hen zo dierbaar was. Eén van hen die in grote
spanning verkeerde, was Miss Dorothy Wild, met wie we via een oproep in

De Cheshire Observer van 8 augustus 1942 meldde dat S/Ldr. W.T. Davies
na een operationele viucht vermist werd.
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The Halifax Evening Courier in contact kwamen. Ze deed ons het volgende
relaas:

“Viak voor de oorlog werkte ik in Old Market in Halifax in een
manufacturenwinkel. Tegenover ons in Burton's werkte een jongeman van
een jaar of zeventien, Geoffrey Barrington Wood. Hijwas een jaar ouder dan
ik. We gingen vriendschappelijk met elkaar om en uiteindelijk raakten we
verliefd op elkaar.

In 1941 meldde Geoffrey zich voor de RAF, ikzelf deed dat in 1942

We besloten ons te verloven en in het weekend van 4 en 5 augustus
toestemming aan Geoff s ouders te vragen, We spraken af dat we elkaar in
Halifax zouden ontmoeten, omdat ik in Harrogate en hij in Tempsford zat. Ik
wachtte op hem maar hif kwam maar niet opdagen, Kort hierop hoorde ik van
Gordon, Geoffrey’s broer, dat hij vermist werd. Toen stortte mijn wereld in.
Enige weken later onwving ik een brief van zijn moeder, waarin ze schreef dat
hij waarschijnlijk dood was. Ik bleef hopen, echter tevergeefs. In al die jaren
sinds 1942 heb ik me afgevraagd, wat er eigenlijk met hem gebeurd was. Toen
ik uiteindeliji jullie informatie ontving was het eerst een schok voor me,
maar later een grote opluchting te weten waar en wal er met hem gebeurd
was."” :

Bijna 16 maanden heeft het geduurd, voordat door uitwisseling van
gegevens via het Rode Kruis, helemaal duidelijk werd welke bemanning in
Holten begraven lag.

Nog meer vragen...

In het voorafgaande werden nogal wat vragen opgeworpen betreffende
het Englandspiel. Waarschijnlijk zullen de meeste van die vragen nooit
meer beantwoord kunnen worden, voornamelijk omdat de archieven van
de Britse geheime dienst SOE grotendeels vernietigd zijn, terwijl mogelijk
bewaard gebleven gegevens na de oorlog voor 75 jaar werden wegge-
borgen, alvorens ze publiek gemaakt mochten worden.

Men kan zich afvragen, waarom juist de Koeweide als ‘pin-point’ werd
bepaald voor het droppen van de agenten Ras en Jordaan. Zonder
bruikbaar archiefmateriaal zijn hiervoor toch wel enige redenen te
noemen, die de voordelen van het gekozen gebied aantonen, uitgaande
van het gegeven dat de twee agenten in Rijssen hun eerste contactadres
zouden bezoeken.

De Holterberg vormde een niet onbetekenende gezichtsbelemmering voor
waarneming vanuit het oosten — de richting waarin de agenten zouden
moeten gaan — voor een vliegtuig dat de Holterberg aan de westelijke
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zijde op geringe hoogte passeerde om de dropping uit te voeren. Daarbij
kwam dat de Koeweide een geschikt open gebied was, in een veilige
omgeving, afgeschermd door begroeiing rondom.

Verder lag het op een acceptabele loopafstand ten opzichte van Rijssen.
Dec agenten dienden daarvoor pal oostelijk te lopen om Rijssen te bereiken
(en mogelijk werd er bij de voorbereiding zelfs vanuit gegaan dat zij zich
daarbij konden oriénteren op de opkomende zon). Bovendien boden de
bossen van de Holterberg een vrij goed beschermd doorgangsgebied.

Betreffende de Whitley, die vier maand na het droppen van de agenten, op
de Holterberg neerstortte, boeit de vraag, waar de uit te voeren dropping
gepland was: in Holten — en waar dan wel — of elders? Archiefmateriaal
had hier zeker een antwoord kunnen geven. Nu kunnen we slechts afgaan
op minder zekere aanwijzingen, ten aanzien waarvan later in de tekst meer
naar voren zal komen.

Dat het vliegtuig een direct slachtoffer in het Englandspiel was, lijkt op het
eerste gezicht zeer aannemelijk. Om het geheel geloofwaardig te laten
overkomen, was het namelijk de werkwijze van de Duitse contraspionage,
dat ze ongeveer één van de vijf aangekondigde droppingsvliegtuigen, na
het uitvoeren van de dropping, op de thuisreis liet neerschieten door de
Luftwaffe.

Leutnant August Geiger aan wie de
Whitley werd toegekend.
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Zeker is dat dit toestel werd geclaimd door, en toegekend aan de destijds
op de vliegbasis Twente gestationeerde Leutnant August Geiger van de
ITII. Gruppe/Nachtjagdgeschwader 1. Het was zijn negende overwinning,
die op zijn Abschussliste werd aangetekend als: 7,5 Kmt WNW Rijssen, met
als datum en tijdstip 30.7.42, 00.58 (! Whitley), wat inderdaad exact
overeenkomt.

Erg opmerkelijk bij deze zaak is echter dat de dropping, die het toestel
deze nacht zou uitvoeren, nog niet (volledig) was uitgevoerd. Dit valt
namelijk af te leiden uit het feit dat er na het neerkomen van het toestel
voortdurend ontploffingen plaats hadden, die veelal zwaarder waren dan
dat ze veroorzaakt konden zijn door ontploffende munitie van de
boordbewapening. Overtuigender is nog, dat verschillende Holtenaren
zich weten te herinneren dat er destijds handgranaten, sabotagemiddelen,
.45-patronen en bijbehorende trommelmagazijnen, vuurwapens en dode
postduiven bij het verbrande wrak hebben gelegen. De .45-patronen
blijken zelfs tot op de dag van vandaag op de betreffende plaats te vinden
te zijn en zijn geen boordmunitie,

Het feit dat het uitvoeren van de dropping niet werd afgewacht, alvorens
het vliegtuig neer te schieten — wat, zoals genoemd, de algemene
werkwijze in dergelijke gevallen was — doet veronderstellen dat de
‘ontmoeting’ tussen Leutnant Geiger en de Whitley eerder op toeval
berustte dan dat de Whitley werd opgewacht.

Ook fascineert de vraag hoe de geruchten moeten worden ingeschat, dat
al direct na het neerkomen van het vliegtuig, mensen van de ondergrondse
met een auto bij het vliegtuigwrak aanwezig zouden zijn geweest, die als
Duitse militairen vermomd waren.

Alhoewel niet met zekerheid achterhaald kan worden wat hiervan waar s,
valt wel te stellen dat het in dit geval stellig geen mensen van de Holtense
ondergrondse zijn geweest, omdat ze destijds niet dusdanig georganiseerd
waren, dat ze zo snel konden optreden en zeer zeker niet in deze
vermomming. De mogelijkheid dat het mensen van de ondergrondse uit
Rijssen of Nijverdal waren, valt te overwegen maar lijkt eveneens
onwaarschijnlijk; hoofdzakelijk vanwege het vroege tijdstip tijdens de
oorlog, waarop de organisatie en toerusting van de ondergrondse nog niet
dusdanig was, dat ze dergelijke acties konden ondernemen.

Dat het hier om Duitsers ging die reeds direct aanwezig waren op de plaats
waar het toestel neerkwam is eveneens opmerkelijk. Tevens zou het
interessant zijn om te weten, wie nu eigenlijk de inzittenden waren van de
Fieseler-Storch, die de dag volgend op het neerstorten van het vliegtuig,
op de Holterberg in de nabijheid van het Kolkje landde, waarna de
bemanning het wrak van de Whitley inspecteerde.
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Na de oorlog werd Joseph
Schreieder gearresteerd. Het kon
niet worden aangetoond dat hif
schuldig zou zijn aan de dood van
de tientallen geheim agenten die hem
door het Englandspiel in handen
waren gevallen.

Een aantal van de bovenstaande vragen legden we voor aan de eerderge-
noemde — inmiddels hoogbejaarde — toenmalige SS-Sturmbannfiihrer
Joseph Schreieder, die destijds zo nauw betrokken was bij de organisatie
van het Englandspiel. Schreieder verschafte in 1981 de volgende infor-
matie ten aanzien van de neergestorte Whitley, wat een wel zeer op-
merkelijk licht op de hele zaak werpt:

“Voor een bepaalde nacht werden er op vier plaatsen droppings aangekon-
digd. Op drie plaatsen — op één er van was ik, waar Giskes was weet ik niet
meer - verliep alles naar wens. De op de vierde plaats aanwezige groep
meldde mij dat het Engelse viiegtuig naar hun idee veel te laag op de lichtdrie-
hoek (met lampen afgebakende droppingsveld) was ingevlogen, afgezakt, dat
wil zeggen, tegen de grond geslagen, wat direct een enorme explosie met een
even zo grote hitteontwikkeling veroorzaakte, door het brandende vliegtuig
treweeggebracht. Door deze hitteontwikkeling en steeds weer nieuwe explo-
sies was het onmogelijk geweest om het viiegtuig te naderen, om de
bemanning te redden. Door een officier of onderofficier van Major Giskes -
of door Giskes zelf, wat ik nu niet meer weet - werd direct een
Wehrmachteenheid op de hoogte gesteld, '

Tk neem aan dat bij de, op de volgende dag met een Fieseler-Storch gelande
officieren, zich ook Giskes bevond. Giskes is sinds drie jaar overleden.
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De leden van de verzetsgroep, die op het droppingsveld verondersteld werden,
waren dus mijn en Giskes’ medewerkers.

Nu echter iets opmerkelijks: Bij de overige droppings ging het om mareriaal-
bevoorradingen, niet om agentendroppings. In deze nacht, dat benadruk ik,
werden geen agenten afgeworpen. Zo was ik er tot op heden van overtuigd,
dat bij Holten eveneens materiaal afgeworpen zou worden. De enorme
explosie spreekt daarvoor.

Nu schrijft U echter, dat er zich zeven personen in het neergestorte viiegtuig
bevonden. De bemanning kan toch niet zeven man omvatten? Wij hebben
destijds het neerstorten van het viiegtuig aan Londen gemeld, echter generlel
vragen over nadere inlichiingen betreffende agenten ontvangen.

U schrijft dat het viiegtuig neergeschoten werd. Ik hoor dit voor de eerste
keer. Ik kende tot op heden enkel de weergave van mijn beambien en heb
destijds ook van Giskes geen regengestelde informatie gehoord. Er moet
daarom op een of andere wijze een fout zijn gemaakt. In feder geval gebeurde
het afschieten niet in het kader van het 'Englandspiel’.

Voor zover ik mij herinner werd het veld in Holten, respectievelijk bij Holten,
meerdere malen gebruikt, anders zou ik het niet meer in herinnering hebben
gehad. Hoe vaak en voor welke operaties, kan ik niet meer zeggen..."

Dat de heer Schreieder zich erover verwonderd dat er zich zeven personen
in het neergestorte vliegtuig bevonden, is met goede redenen. Inderdaad
bestond de bemanning van een Whitley doorgaans uit vijf personen. Het is
echter goed mogelijk dat deze nacht extra bemanning was toegevoegd als
specialisten in het gebruik van Eureka-apparatuur. Bij dit systeem was de
" ontvangstploeg bij een dropping uitgerust met een radiobaken dat tekens
uitseinde, op een zeer korte en daardoor moeilijk door de vijand uit te
peilen golflengte. Het ontvangstgedeelte in het droppingsvliegtuig ontving
deze signalen, waarmee men zich met grote precisie op het droppingsveld
kon oriénteren. Het is zeker dat er in deze periode met dit nieuwont-
wikkelde apparaat gewerkt werd. Dat er maar liefst vier bemanningsieden
de functie van radiotelegrafist hadden, ondersteunt in sterke mate het
vermoeden dat ook bij deze missie van de ‘Eureka’ gebruik werd gemaakt.

De informatie dat de Whitley door Leutnant Geiger zou zijn neergescho-
ten, en de weergave van het gebeuren zoals de heer Schreieder mededeelde,
hoeven elkaar niet per definitic uit te sluiten. Zo zou er sprake kunnen zijn
van een combinatie van beide toedrachten. Ook lijkt het mogelijk dat het
toeste] omwille van de geheimhouding aan Leutnant Geiger werd
toegeschreven,

Theoretisch kan het ook zijn dat de Whitley (juist) voor het doelgebied
(enigszins) werd getroffen door de nachtjager van Leutnant Geiger, maar
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dat commandant Davies toch besloot om de dropping uit te voeren, maar
daarbij de controle over het toestel verloor, tengevolge van de bij de
beschieting opgelopen schade.

Doorslaggevend bewijsmateriaal zal echter nooit meer aangevoerd kun-
nen worden. Behalve dat de hele bemanning van de Whitley om het leven
kwam, overleefde ook Leutnant Geiger de oorlog niet. Op 29 september
1943 ging hij in het IJsselmeer ten onder. Hij had toen 53 overwinningen
op zijn naam gebracht.

Het Englandspiel na de oorlog; onduidelijkheden, tegensprazk,
nieuwe gegevens

Kort na de oorlog werd er een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de oorzaken, gevolgen en
werkelijke omvang van de tragedie van het Englandspiel,

Hoeveel geheim agenten enillegale werkers waren hierdoor gearresteerd; hoeveel vliegtuigen
en bemanningen gingen door dit noodlot ten onder; hoevele tonnen wapens, munitie,
sabotagemiddelen en overig materiaal waren de Duitsers in handen gevallen, en vooral... hoe
was het ooit allemnaal mogelifk geweest dat een peheime dienst zo misleid was? Blunders van
de Britse en/of van de Nederlandse zijde; superieure tact en geslepenheid van de Duitse
contraspionage of... verraad? Ock wat dit laatste aspect betreft, bestaat er nog nimmer
volledige duidelijkheid, alhoewel het uiterst belangrijk lijkt dat men de hele zaak dient te
beschouwen tegen de achtergrond van een onderlinge machtsstrijd en prestigedrang van de
verschillende Britse en Nederlandse geheime diensten, die overhaastig opereerden om voor
zich een omvangrijke en effectief werkende ondergrondse organisatie in bezet gebied te
formeren. Hierbij werd terwille van de tijd, de betekenis van problemen en gevaren
gekleineerd, in welk geval de lichtvoetige wijze waarop ‘Londen’ met de zogenaamde
*security-checks’ omging, alleszeggend lijkt te zijn.

Vrijwel alle gegevens die ten aanzien van het Englandspiel bekend zijn, moesten na de
oorlog-uit het geheugen van verschillende getuigen worden opgetekend, terwijl de Duitse
*spelleiders’ Giskes en Schreieder hun herinneringen ook te boek stelden. Juist het feit dat er
op herinneringen van meerdere personen moest worden afgegaan, geeft cen verklaring voor
het probleem dat niet alle bronnen elkaar geheel dekken. Vele feiten en waarheden zijn nog
steeds verhuld gebleven door sluiers van geheimzinnigheid en onduidelijkheid. Op enkele
aspecten willen we iets dieper ingaan, met de bedoeling om enkele punten van tegenspraak te
weerleggen. Het betreft hier met name de afwijkende meldingen over de samenstelling van
agentenkoppels en de data van hun parachutering,

In zijn boek Abwehr III F vermeldt Giskes (pagina 149} dat hij in begin april 1942 “van de
Feldgendarmerie de boodschap [kreeg) dar het lifk van een parachurist was gevonden, die bif het
neerkomen zijn schedel te pletter gestoten had tegen een putring. Nasporingen wezen uit, dat de
dode bif een groep agenten behoorde, die in de nabijheid van Holten afgesprongen was.” Op
dezelfde bladzijde wordt vervolpd dat de Abwehr uit gegevens van de Luftwaife kon
“vaststellen, dat de parachutering van de gevonden dode agent en zijn kameraden bif Holten op
28 Maart moest hebben plaats gehad.'’ Giskes stelt verder (pagina 153) dat na het oprollen van
de zaak, onder meer de volgende operaties aan het licht kwamen:
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“Operation LETTUCE*: Op 28 Februari sprongen bij Holten Johan Jordaan, alias
TRUMPET. Gozewijn Hendrik Gerardus Ras, alias LETTUCE.
Jordaan was de marconist (operator) en Ras de organisator; de
operatie werd genoemd naar de organisator en de zender naar
de marconist.

Operation TURNIP* Op 28 Maart 1942 sprongen eveneens bif Holten af de agent
Leonardus Andringa, alias TURNIP, en de telegrafist Jan
Maartens®*, alias SWEDE of MOLENAAR, Maartens is de
man, die bij het neerkomen verongelukie, zie hiervoor.

Operation LEEK*: Op 5 April 1942 sprongen af de agenten Barend Kloos, alias
LEEK, en zijn marconist Hendrik Sebes, alias HECK, *blind’,
dat wil zeggen zonder onrvangsi-comité, Bij het neerkomen
beschadigde het zendroestel onherstelbaar.”

Opmerkelijk is dat in het bock Her Englandspiel door Schreieder andere data en
samenstelling van de agentenkoppels genocemd worden. Zo vermeldt Schreieder (pagina 75)
dat hij tijdens het verhoor van Andringa te horen kreeg “dat er in de nacht van 9 op 10 Maart
1942 op verschillende plaatsen in Nederland agenten waren neergelaten, en wel hijzelf,
Andringa, met de radiotelegrafist Martens, Sebes, een sabotageagent, mer zijn radioman
Jordaan, en de beide saborageagenten Ras en Kloos.”

Betreffende de verongelukte agent bij Holten, waarvan Giskes melding maakt, bleek dat het
hierbij om de gemeente Hellendoorn ging, waar de geheim agent in het Hellendoornsebroek
neerkwam. De heer H.W. Poorterman te Nijverdal besteedt uitgebreid aandacht aan dit
onderwerp in zijn boek Stampende Laarzen.

Omdat Schreieder met zijn informatie afwijkt van die welke Giskes geeft, legden we de heer
Schreieder tevens de vraag voor of hij kon noemen welke der twee weergaven de juiste was.
Hierop volgde als antwoord:

"“...In de nacht voorafgaande aan zondag de 29ste maart 1942 werden door Special Operations
Executive (SOE} in Nederland op twee plaaisen gfgezet;

de sabotage-agent RAS met de marconist JORDAAN

de sabotage-agent ANDRINGA met de marconist MOLENAAR.

De beide laatsten sprongen in de omgeving van Hellendoorn af, waarbij de marconist
MOLENAAR verongelukte.

Het door mif aangegeven tijdstip '9 op 10 maart’ stamr van ANDRINGA. Ik moest me later
overtuigen dat deze opgave niet klopte.”

Schreicder geeft eveneens commentaar betreffende de vondst van de parachute nabij de
Koeweide. Hij stelt dat het inderdaad mogelijk is dat het hierbij om de parachute van
Ras of Jordaan gaat. Hij vervolgt: ““Tk heb er destijds niet naar laten zocken om geen opzien te
haren.”

* De door SOE voor Nederland bestemde geheim agenten blijken doorgaans schuil-
namen te hebben van Engelstalipe benamingen van groenten,
**  We nemen aan dat deze naam gespeld moest worden als Martens: de schuilnaam op het
valse persoonsbewijs van de agent Molenaar.
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Nieuwe gegevens en hun betekenis

Bij onderzoek in het Public Record Office te Londen bleek dat er inmiddels bronnen zijn
vrijgegeven die naar ons idee het bewijsmateriaal vormen voor de bepaling van meer exacte
gegevens betreffende het Englandspiel. Zo werd duidelijk dat ook de informatie zoals Giskes
die in zijn boek geeft niet helemaal juist is. Door middel van de ORB’s van No. 138 Squadron
RAF valt namelijk vast te stellen dat de operaties “Turnip’ en ‘Lettuce’ beiden in de nacht van
28 op 29 maart 1942 werden unitgevoerd, door twee verschillende Whitley-toestellen van dit
squadron, Uit bewaard gebleven Nederlandse brannen is met zekerheid bekend dat de code-
naam ‘Turnip’ de sabotage-agent Andringa betreft, terwijl de code-naam ‘Lettuce’
betrekking had op de sabotage-agent Ras. Ook is het zeker dat Andringa samen met de
marcenist Molenaar een koppel vormde en dat Ras samen met Jordaan sprong. In het toestel
dat die nacht de operatie ‘Turnip zou uitvoeren, vlogen eveneens de agenten Sebes en Kloos
mee. Na de parachutering van Andringa en Molenaar vloog het toestel in pal zuidelijke
richting voor de operatic ‘Leek™: de codenaam voor de geheim agent Kloos. In het doel-
gebied signateerde men echter een te groot aantal huizen en de agenten — die in het ORB
als ‘passengers’ worden aangeduid ~ achtten het verstandiger om niet te springen, omdat de
omgeving te dicht bewoond was. Ze keerden met het toestel terug naar de basis. Volgens de
ORB-gegevens werden ze een week later alsnog gedropt.

Gebleken is dat juist de ORB’s verdere mogelijkheden geven om verschillende facetten van
het *‘Englandspiel’ verder uit te diepen, om zo tot grotere nauwkeurigheid van gegevens te
komen. Er wordt in de ORB’s namelijk steeds melding gemaakt van de codenamen, waarvan
bekend is welke agentenkoppels die betreffen. Zo valt vast te stellen wat de exacte data en
tijdstippen van parachutering waren; wat het aantal vitgevoerde (bevoorradings-), vluchten
was, wat bij benadering de plaats was waar de droppings werden uitgevoerd en ook hoeveel
vliegtuigen met bemanning niet van hun missie terugkeerden, veelal omdat ze door
nachtjagers van de Luftwaffe werden onderschept.

Omdat dergelijke gegevens ontbreken, ofwel afwijken van de informatie die dr. L. de
Jong in het boekwerk Her Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog geelt,
vroegen wij ook hem of hij kon mededelen welke bronnen hij hiervoor gebruikt had, en
maakten eveneens melding van de ORB’s*,

Bij de beantwoording bleek dat Schreieder — die een formidabel geheugen had - de
belangrijkste bron was geweest. Daarnaast stelde dr. de Jong dat het hem voorkwam dat de
ORB's "nieuwe en hoogst nuttige gegevens” ziin, die "buiten twijfel stellen dar Andringa,
Molenaar, Ras en Jordaan in de nacht van 28 op 29 maart zijn gedropr.” Bij herdruk van de
betrokken delen uit zijn serie zou een correctie worden aangebracht,

Dat er belang wordt gehecht aan deze nieuwe ORB-gegevens, benadrukt dr. de Jong verder
met de woorden:

“ _er komt helderheid ten aanzien van cen bepaald aspect van het Englandspiel waaraver men
tot dusver alleen in algemeenheid heeft kunnen schrijven.™

Op de vraag van dr. L. de Jong of wij het onderzoek zouden willen uitvoeren, konden we tot
onze grote spijt niet ingaan, omdat het ons niet mogelijk is om de archieven in Londen
speciaal hiervoor te bezoeken. Naar te hopen is wordt dit onderzoek toch nog eens ter hand
genomen.

* Vergelijk deel 5, pagina 1118 en deel 9, pagina 1520 van Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog (wetenschappelijke uitgave).
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— Herfstzondag, 10 oktober 1943 —

Het was prachtig najaarsweer op zondag 10 oktober 1943, De natuur was
erg mooi nu de bladeren aarzelend hun eerste herfsttinten begonnen te
vertonen. Yoor velen een reden om eens een wandeling door de bossen te
gaan maken, althans voor zover men niet naar de kerk hoefde. Dan wordt
even na drie uur de rust verstoord door een enorme stroom bommen-
werpers die hoog in de lucht overvliegt. Ze komen terug van hun bom-
bardementsvluchten op Duitsland en trekken lange condenssporen
tegen de blauwe hemel. Al maanden gaat het zo, en als het weer het toelaat,
zijn ze bijna dagelijks te zien. Ook de Duitsers zijn vandaag weer actief.
Kleine jachtvliegtuigen vliegen toe op de hechte formaties bommen-
WErpers.

Duidelijk zijn de mitrailleurschoten te horen en soms is zelfs de
lichtspoormunitie te volgen. Als na enige tijd de grote strocom voorbij is
getrokken, ziet men nog enkele achterblijvers. Zijn ze getroffen? Vreemd,
plotseling zijn er onder €én van de toestellen kleine bolletjes verschenen.
Wat is dat nu weer? “Granaten van de luchtafweer”’, wordt er door iemand
geopperd. Toch is het vreemd, de bolletjes lossen niet op in het luchtruim,
maar zakken langzaam omlaag. Dan weet men het: dat zijn nu parachutes,
vaak van gehoord, nog nooit eerder gezien. Iedereen kijkt nu omhoog en
volgt de parachutes die steeds groter lijken te worden. De machtige
bommenwerper waar ze uitgekomen zijn, draait steeds kleiner wordende
cirkels in de richting van de Holterberg en Espelo en komt steeds lager.

In de gereformeerde kerk worden de mensen steeds onrustiger.

Men hoort de vliegtuigen, het geschiet en het opgewonden geschreeuw op
straat. Dominee Dragt, die deze zondag voorganger was, vertelt: “"De
mensen werden rumoeriger en ik maande tor rust. Het hielp . chter niet,
waarop ik Gert Landeweerd, die dicht bij de deur zat, vroeg of hij buiten wilde
gaan kijken wat er eigenlijk aan de hand was. Na enkele tellen was hij al terug
en schreeuwde: ‘Dominee, de hele lucht zit vol met parachutes’. De mensen
waren niet meer te houden en de kerk liep leeg”. 4

Er werd gesuggereerd dat dit eindelijk de langverwachte komst van de
geallieerden zou zijn. ledere kerkganger had plotseling wel wat dringends
te doen: ‘De ble baas’ of ‘de wichter allenig thuus’, en daarom snel naar
huis.

Dikke rookkolommen boven de Helhuizen wezen erop dat daar het
viiegtuig was neergestort, De parachutes waren onderhand zo laag gezakt,
dat men ze in het dorp niet meer kon waarnemen. Blijkbaar waren ze al op
de grond gekomen. Ook uit het Holterbroek steeg zwarte rook op. Wat
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